
Een kijkje in de synagoge – ontdek, proef en ontmoet 

Op donderdag 19 
maart brengen we met 
V&T een bezoek aan 
de monumentale 
synagoge in Enschede. 
Deze indrukwekkende 
synagoge, gebouwd in 
1928, wordt 
beschouwd als een 
van de mooiste 
synagogen van 
Nederland. Tijdens dit 
bezoek verdiepen we 
ons in het Joodse 
geloof, de 
geschiedenis van de 
Joodse gemeenschap 
in Enschede en de rol 
van de synagoge door 
de jaren heen.



We vertrekken om 9.00 vanaf de Bevrijdingskerk en worden om 10:30 uur verwelkomd met koffie met appeltaart




Voordat we de rondleiding door de synagoge maken

krijgen de mannen een keppeltje uitgedeeld



Ook deze zgn 
'kleine sjoel' hangt 
vol met symbolen; 


eeuwigdurende 
lamp


de 10 geboden


de thora rollen zijn 
opgeborgen achter 
een gordijn


De 5 ,originele,

glas-in-lood ramen

symboliseren 

het beloofde land.

(zie hieronder)



kijk van rechts onder naar links boven; 
vruchtbare aarde, levenbrengend water, voedsel, 

druiven als teken van vrolijkheid en feest,  
en alles samengevat in het laatste beeld



Feestelijk gedekte tafel voor de Pesach viering



De seiderschotel staat op de eerste avond van Pesach tijdens de seidermaaltijd  
centraal op de feestelijk gedekte tafel. 
Op de schotel liggen: zeroa (een geroosterd lamsbot),  
beetsa (een gekookt, gebraden ei),  
maror (bitterkruid),  
charoset (een zoet mengsel van appel, rozijnen en kruiden),  
karpas (groente, meestal peterselie),  
chazeret (radijs). 
Er staat ook een bakje zout water bij,  
en drie matzes liggen apart, van elkaar gescheiden in een matzekleedje, naast de schotel. 
Al deze spijzen vervullen een symbolische rol in het verhaal uit de hagada. 



Ook in deze zaal symbolische afbeeldingen in het glas-in-lood; profeten









Na de lunch van champignonsoep en preitaart is het tijd voor een stadswandeling of film



We lopen langs 
monumentale 
panden en grote 
villa's van 
textielbaronnen 
waar ooit 
onderduikers zijn 
verborgen



Middenin het Volkspark 
staat een bronzen 

beeldengroep van Mari 
Andriessen. 


In totaal twaalf personen 
die op zes verschillende 
betonnen voetstukken 

staan.


Een oorlogsmonument 
ter nagedachtenis aan de 
Enschedeërs die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 

om het leven zijn 
gekomen.


Zo zie je een 
Nederlandse soldaat met 

een geweer, drie jonge 
mensen in 


een concentratiekamp, 

drie verzetsstrijders en 


een gijzelaar. 

Ook zie je een joodse 

vrouw met een kind op 
haar arm die onderweg is 

naar het 
concentratiekamp en een 

vrouw met een kind in 
haar armen die is 

omgekomen bij een 
bombardement. 






In de buurt van de synagoge is nog steeds de enige, 
echte fabriek voor matzes. 


Onder toeziend oog van de rabbijn geproduceerd. 

En daarom koosjer!

Weer terug bij de synagoge drinken 

we nog een kopje thee. 


We krijgen allemaal een doosje matzes 

mee naar huis. 


Om inkomsten te verwerven is er een winkel met 
allerlei levensmiddelen en boeken. 


Waar sommigen dankbaar gebruik van maken. 

Een geslaagde en leerzame dag.
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